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Vraagstelling :

Wat houdt ons vandaag nog vast in een voedselsysteem dat niet voedt — en hoe kunnen
we mee bouwen aan een systeem waarin voedsel opnieuw bron wordt van leven en
gezondheid?

De aardappelcrisis haalde enkele weken geleden de pers.
En het probleem is niet weg.

Boeren blijven zitten met een overschot.
Prijzen dalen.
En tegelijk zien we voedsel — bedoeld om te voeden — verloren gaan.

Op het eerste gezicht lijkt dit een probleem van de boer.

Maar als we wat dieper kijken, verschijnt er iets anders.

Een systeem waarin voedsel zo goedkoop mogelijk moet zijn.

Waar productie moet voldoen aan strikte normen.

En waarin de boer vaak weinig ruimte heeft om zelf te bepalen wat hij teelt — of wat hij ervoor
krijgt.

En tegelijk... zijn wij allemaal deel van dat systeem.
Wij kopen wat er in de winkel ligt.
We zijn gewend geraakt aan overvloed, aan lage prijzen, aan gemak.

Daar zit een spanning.

Want wat goedkoop lijkt aan de kassa, heeft vaak een andere kost —
in de bodem,

in het leven van de boer,

en misschien ook in onze eigen gezondheid.

Misschien is deze aardappelcrisis dus niet alleen een probleem,
maar ook een uitnodiging.

Een uitnodiging om anders te kijken naar voedsel.
Niet als een product, maar als iets dat ons verbindt —
met de boer, met de bodem, en met elkaar.

Vandaag is er een duidelijke verschuiving naar andere landbouwpraktijken, zoals regeneratieve
landbouw,biologische landbouw, CSA’s , voedselbossen en permacultuur.

Pioniers die experimenteren met een andere manier van denken, organiseren en doen.
Waarin voedsel opnieuw een bron van leven en gezondheid wordt.
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